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Komt allen tot Mij, die uitgeput zijt, en ondet
lasten gebukt gaat; Ik zal u rust en verlich-

ting schenken,

AANDENKEN AAN
DE HEER

ETIENNE HAELTERMAN

echtgencot van Mevrouw
Juliette SCHOUPPE

Geboren te Herzele op 16 juli 1343
en overleden te Leuven op 18 maart 13886,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken
Lid van de Vrijwillige Brandweer Herzele.

Het is stil geworden in ons en om Ons
heen, Een mens waarvan we zo hielden
is weggevallen. Een maandenlange strijd
heeft niet zijn verhoopte vrucht opgele-
verd, Mst zovelen hadden we gehoopt
an meegelesfd, gesteund en moed ge-
geven, Aan dat avontuur is nu viug &en
eind gekomen, Hoe het nu verder moet,
is een andere vraag, een grote vraag.
Moge de Heer ons wat licht en toe-
komst schenken.

Heer God,

leer ons dankzeggen om Etienne, om alles
wat hij in dit- leven heeft geprobesrd, om
wat hij samen met zijn dierbaren heeft be-
tracht. Hij heeft gewerkt en gezorgd voor zijn
mooi gezin, voor zijn lieve echtgenote, voor
zijn kinderen die hij zo op de handen droeg.
Voor de buurt was hij tot elke dienst bereid:

een woord en hij was er om te helpen. Waar-
om moet goede mensen dit overkomen, zeg-
g=n we nu, Geef nu moed voor de toekomst
Leer ons allen, die vandaag treuren om dit
pijnlijke verlies, samen hopen en werken, me-
kaars zorgen en pijn dragen en bidden om
nieuw licht.

Mijn goede Juliette, het werd een lange weg
van pijn en eenzaamheid, die we samen
gingen in die maanden van Ziekte., Maar geen
woorden zijn er om u te danken, die mij,
haast meer dan mogelijk hebt bijgestaan. Heb
moed voor de taak, die voor u verdergaat en
geloof dat ik u van bij de Heer nabijblijf.
Mijn lieve Jimmy, Nancy en Lindsay, gij zult
niet begrijpen waarom dit moet gebeuren,
waarom uw papa steeds zo ver moest zijn,
waarom jk het u zo weinig kon zeggen hoe
bezorgd ik was om uw geluk en uw toekomst,
Houd eensgezind van mekaar en van mama
en word flink en goed.

Goede cuders en familie, vrienden, buren en
brandweermakkers, er zijn woorden tekort om
te zeggen hoe gelukkig ik was omdat gij mee-
leatde met mijn lot, mijn pijn @1 mijn angst.
Steun mijn gezin en help elkaar steeds als
't leven zijn harde noten heeft... Vaarwel |

Juliette SCHOUPPE,

Jimmy, Nancy en Lindsay HAELTERMAN,
Albert HAELTERMAN(t)-SCHOUPPE Paula,
Felicien SCHOUPPE-VIJVERMAN Zoé,

De families HAELTERMAN, SCHOUPPE,
SCHOUPPE en VIJVERMAN,

danken oprecht voor de blijken
van medeleven bij hun pijnlijke rouw,
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