Mariette Haelterman

Geboren op 12-09-1914 te Voorde
Overleden op 17-05-1995 te Aalst
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handen hebben voor ons gewerkl.

hart heeft voeor ons geklopt.

ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
wilde zo graag bij ons blijvan

vocht zelang fe kon.

Maar dere sirfjd was niel e winnen.

VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Meristte Haeltormar

Echtgenote wan
de heer Marcel NECHELPUT

Geboren te Voorde op 12 september 1914
en godvruchtig overleden in het AS.Z. te
Aalst op 17 mei 1985, gesterkt door de

laatste HH. Sakramenten.

De families Haelterman, Mencke,

Nechelput en Van Wayenberg,

danken U voor uw troostrijke blijken
van deelneming.

In Mariette hebben we een vrouw ervaren, bruisend van
enargie. Er was levenslust en enthousiasme, opgeruimd-
heid en  optimisme, Wie 2ou haar ongedwongen
contactan Kunnen vergeten, met een waterval van
woardan die nief {1 stoppen was, Nog sprekend moest
men van haar atscheid nemen. In de dagen dat het nog
fhard werken was in de beenhouwerij, heeft ze zovele
vrigndelijke woorden gewisseld mat de kKlanten.

Ze beschouwde hel leven als een genade, als lets dat
men gekregen heell om goed te doen, een tijd om
vriendelijk te zijn en behulpzaam. Met haar open natuur
was ze daarvan getuige. God en onze Moeder Maria kon
za daarin dankbaar betrekken,

Al de jaren wvan haar huwelijk was ze een goede
echtgenote voor Marcel. In lief en leed, in goede en
kwade dagen, zoals in de huweiijksbeleite werd
vitgesproken, werd er door haar gezorgd voor het gezin
als een ingoede moeder. Met haar tachtig jaar voelde ze
zich nog jong, samen met de kleinkinderan. In hen voelde
ze zich varder leven.

Haar wvitaliteit liet haar toe zich nog om zovesl la
bekommeran : haar huis en tuin, haar bloamen an vogels,
haar familie en vrienden, met aandacht voor moeilijke
situalies. Die goede gezondheid kreeg plots een einde ;
een crisismoment in de racht bracht een week duistarnis
in haar leven.

Als gelovige mensen weten wij dat de Heer deze
duisternis omkeerl tot een milde gload van eeuwig lichi.
De wereld is voor haar een nooit meer eindigende
morgen geworden, een leven bij de Heer die haar
begenadigd had met een glimlach, een werklust, een
moed en wilskracht en woordenvioed.

Wij danken haar, evenals haar God, omdat ze als ean
goede vrouw doorgaf wie ze was.
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