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Moge de Heer in zijn liefdevolle barmhar-
tigheid de eeuwige rust verlenen aan
Mevrouw

LEONTINE LUCIE HAENTJENS

Echtgenote van
de Heer EDWARD DE GEEST
geboren te Uitbergen op 19 oktober 1319

en overleden te Zele op 11 januari 1971
gezalfd met de H. Olie.

Leontine was een moedige en toesgewijde
Viouw en moeder die spijis ziekte gedu-
rende de laatsle jaren sieeds even vrimdalﬁ
In dienst stond van haar gezin en van

mengen. Haar man en kinderen vonden
In haar steeds het beeld van een goede vrouw
en cen begrijpende moeder, die allijd in de
weer was om alles zo viot mogelijk te doen
verlopen in haar eigen huiskring en in het
Zskenmidden. Niemand had dan ook durven
denken dat zij zo viug uit hoar midden zou
wugs‘:nmen worden. Moge de herinnering
aan haar voor ons een aanmoediging zijn om
ons leven verder in dienst te stellen van de

anderen in onbastzuchtige lieide en toewij-

ding.

D?arbm achigenoot en kinderen, Ik dank U
alion voor alles wat U voor mij gedaan hebt,
vooral dan omdat gij begrepen I dat het
nist altijd even gemakkelijk gil{g om te wer-
ken en overzl bij te springen. Tracht nu ver-
der elkander te rijpen en te steunen om
zodoende de ee d in ons gezin te bewaran
en het ook uit te bouwen tot eon veillg tehuis
voor eglwie er binnenkomt. Gedenk mij nu en
gan In een oprecht gebed.

Beste familigleden en vrienden allemaal,
ook U wil ik miin dank betuigen voor al het-
ene gij voor mij gedaan hebt. Mijn heengaan
aat een lege plasts na. Helpt nu mijn naast-
bestaanden dit kruis te helpen dragen.

Heer, geef haar ziel de eeuwige rust.

De families HAENTJENS, )
BAEYENS,
DE GEEST,
ROGIERS,
danken U vriendelijk voor uw oprechte blijken
van genegenheld en voor uw gabeden, t:-!}J het
zo onverwacht heengaan van hun geliefde
::hlganuta. moeder, dochter en bloedverwan-
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