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Geboren op 11-10-1895 te Uitbergen
Overleden op 21-11-1962 te Gent
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Dat zij ruste in vrede !
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BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MATRILDE HAENTIENS

schigenote van de Heer

EMIEL BALTHAZAR '

geboren te Uitbergen, de 11 oktober 1895, en
godvruchdg overleden te Gent, de 21 novem
ber 1962, voorzien wan de lamuse HH Sakra.

menten. = De Heer Emiel BALTHAZAR.
familie HAENTJENS,
familie BALTHAZAR,
familie DE SCHRIJVER.
familie DE GUSSEM,

Moe gebeden, moe gestreden, is ze einde-
lijk te ruste gegaan, Weken heeft ze in die
stille zickenkamer uitgezien naar genezing,
weken in zacht aanvaarden haar lijden ge-
dragen. Zo werd dit offer een rijke loute-
ringsweg naar innige eenheid met God.
Terwijl de chrysanten geuren in de tuinen
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heeft zij haar levensboeket gesierd met zeer getroffen om uw christelijke

bloemen die nooit verwelken, maar eeuwig deelneming betoond in hun diepe

bloeien bij God, rouw, maar vooral getroost door
Liefste echtgenoot, broer, zusters en de vurige gebeden voor de dier-

vrienden, zo dikwijls zijt ge de gang naar bare afgestorvene,

het rusthuis aan, altijd met hetzelfde

meeleven en diezilfde ljeFdL:. ik dank U om S U o basia

uw trouwe genegenheid. Ook nu nog kun-
nen we samenzijn, wanneer we bidden voor
elkaar.
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