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Voor die getrouw zijn, Heer, verandert het leven
wel, doch bet wordt hun niet ontnomen, en als hier
bun lichaem In puin valt, wordt hun in de hemel

een eeuwige woonst bereid.

Gedenk in uw gebeden
de ziel van Mevrouw

Victorina Josephina Cooreman

Weduwe van Mijrheer Frans Caudron

Geboren te Wieze, de 26 november 1886 en god-
vruchtlg overleden te Lebbeke, de 3 juni 1963 ge-
sterkt door al de genademiddelen van onze Moeder
de H, Kerk.

Lid van de Bond wvan het H, Hart,
van de Coofrerie van O.L.Vrouw en de H. Barbara

{Rom. Missaal,)

Allen die de overledene gekend hebben, zullen de
herinnering bewaren aan een diep christelijk, goed
en wijs mens. Aan God die haar leven met een
draad van beproevingen had doorweven. is zij steeds
bliimoedig en met een ruim hart de eerste plaais
blijven geven. Fn God gaf haar mild blijmoedigheid
en rulmte van hart om, samen met haar echigenoot
en nadien in de jaren van haar weduwschap, voor
haar kinderen en kleinkinderen te bidden en te wer-
ken. Zij zag het einde van haar leven tegemoet met
volledige onderwerping aan Gods wil, en met die
bovennatuurliike kalmte die de kostbaarste gunst
uitmaakt voor hen die tot God paan en de zoetste
vertroosting voor hen die blijven.

Beminde kinderen, schoondochter en kleinkinderen,
dankt God voor de zegenriike jaren die Hij me gaf.
Blijff dankbaar, in gebed voor de rust van mijn ziel.
Eerwaarde zoon. wees mif indachtig aan het altaar
des Heren,

H. Jozef, patroon der stervenden, b.v.o,

H, Barbara, patrones van de goede dood, b.v.o.

O-L.-Vrouw van Lebbeke, Troosteres der bedruk-
ten. bid voor ons.
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Voor uw gebed en blijken van mede-

voelen bieden U hun oprechte dank

De Familien CAUDRON
VAN DEN STEEN
MOERNAUT
CASSIMAN
BORMS.

Drukkerij Pisane. [ebbeke




