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Geloofd zij Jezus-Christus. Amen,

t
BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

SIDONIE - MARIE MYS

Weduwe van Mijnheer

EDUARDUS MYS

geboren te Moerzeke, de 23 Juli 1884 en er
godvruchtig overleden, de 13 Januari 1955,

Voorzien van de laatste troostmiddelen van Onze
Moeder de H. Kerlk en van de Pauselijke Zegen.

Lid wan de Goede Dood.

Min kwaal was zonder genezing en zonder
hoop, met de ogen van de wereld bekeken...
Maar, moest ook Christus niet lijden om aldus
in zijn glorie te komen. (H. Lue.)

Langdurig heeft ze geleden, doch steeds met
gelatenheid en overgeving aan Gods H. Wil.

Met haar verdwiint nog een goede christene
vrouw, die het als een eer aanzag, steeds haar
christelijke plicht stipt te volbrengen.

Zij had een goed hart en was sweeds bereid
die goedheid te tonen tegenover haar medemen-
sen.

Duurbare Kinderen en Kleinkinderen vaart
wel, volg min goede voorbeelden na. Dank
voor de goede zorgen gedurende miin ziekie.
Bidt veel voor mij en tot we mekaar eens weer-
zien in de Hemel.

H Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
(300 d. afl.)

-Uwe gebeden en blijken van deel-
neming waren ons een zoete troost in de
zware rouw die ons komt te treffen,

Hiervoor danken U van harte

De Familie

MYS,

CORNELIS,

DE CLERCQ

en VAN DER HEYDEN.

Drukh. Libart Vanbeveren, Koster, Moerzeke




