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Onsleven en onze dood zi'n in de handen des Hee-
ren; de goede God bescnikt er over volgens zijn

wijsneid en barmhartigheid. H, Ambr.
ole
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BID VOOR DE ZIEL
van

Petrus Joannes PEELMAN
Echtgenoot wvan
Romania Jna‘ﬁ:;; PEERSMAN

Geboren te Moerzeke den 4 November 1899 en
godvrucatig overleden den 22 September 1937
te St Gillis - Dendermonde
Voorzien vande H. H. Sacramenten

e

Heer Gij doet ons een bittere kelk drinken. Hij
die onghet duurbaarste was, nebt Gij ons ontnomen

Daarom ziin onze harten v4o droefiieid gebreken
wii onderwerpen ons ootmoediglitk aan uwe on-
doorgrondelijke besluiten; dat Uw H. Wil geschiede

Dwoor caristene OQuders van jongsal in de deugd
opzevoed was nij de trouwe ecntgenoot, de brave
vader die alleen bekommerd was om net geestelijk
en tijdelijk welzijn zijner duurbare ecihtgenoote
erl teerceliefde kinderen welke hij zoo vurig bemin-
de. Eenvoudig en werkzaam was Lij van jedereen
geacht en bemind, zijn iever in 'tkwijten zijner
caristelij ke plichten diende tot vourbeeld voor
elkeen.

Teerdere Echtoenoote en lieve Kinderikens stelt
uw beztrouwen op God, den trooster der bedrukten
en de vader der weezen; uw onwankelbaar geloof
zal u sterken en u beschermen. En Gij mijne duur-
bare Quders en Familie, hebt dank voor uw liefde-
volle zorgen, Steeds waart ge aan mijn zijde om
mij op te beuren en bij te staan.

[s de scheiding pijnlijk in den hemel zullen we
malkander wederzien.

Barmnartige Jezus, geel zijne ziel de eeuwige
Tust. 300 d. a.
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