Leonie Masselus

Geboren op 27-03-1851 te Kuurne
Overleden op 22-05-1938 te Kaken
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LEONIE MASSELUS

weduwe van wijlen

Heer Raymond Van Mele

geboren te Cuerne den 27 Maart 1851
en zeer godrruchtig in den Heer onislapen te Kalken,
den 22 Mei 1938, na versterki te zijn geweest door al de
genademiddelen van Onze Moeder de Heilige Kerk.
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Van af hare jeugd vreesde zij God en onderhield
zi) nauwkeurig ziin gebhoden : 28§ bleef in de vrees
van den Heer volharden en diende Hem trouw al de
dagen van haar leven. Tob., 11, 13-14.

De wijsheid sprak uit haren mond en de wet van
de goedhartigheid lag op haar lippen.
Spreuken, xxxi, 26
Zij heeft hare hand voor de bahoeftizen geopend,

en harearmen naar de noodlijdenden uitgestrekt.
Ib., 20

Door iedereen werd zij geacht omdat zij zodvree.
zend was, en nooit sprak iemand een ongunstiz
woord over haar.

Judith, VIII, &

De gerechtigen zullen in eauwigheid leven, en bij
den Heer is liun vergelding : uit Zijne hand zullen
zij een heerlijk rijk en 2en schitterende kioon ant-
vangen, Wiisheid. v, 16-17

Mijn geliefden, tot wed=srziens bij den Heer!

Allerheiligste Hart van Jezus, ons toskome Uw Rijk |
300 dasg.
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil |
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