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FIDEEL MYS

Zoon van
ACHIEL EN LUCIA GEERINCEK

geboren te Moerzeke, den 20 Augusius 1926 en
echielijk overleden te Berlare den 20 Juni 1943.

Wijkmeester von den H, Hartbond en van de K. A, |

Bij het opstellen dezer doodsgedachtenis treft
me nog immer de pijnlijke boodschap van zijn
ploiseling heengaan. Er ligt iels meer dan be-
droevend over den onvoorzieune dood van dezen
jongen, weggerukt aan de liefde van familie en
viienden... zoo onverbiddelijk zeker.

Wanneer we bedenken zijn cpen en sympa-
thiek karakter, zijn immer tevreden opzicht,
zijnen eenvoud, zijnen ijver om den priesier te
helpen als wijkmeester van den H. Hartbond,
zijn wvoorbeeld als kajotter, dan zwellen ons
iranen in de oogen. - Fideel was zoo'n goede
jangen! Een voorbeeld ! Maar geen nood! Zijn
naam was een programma : hij was trouw aan
Christus-Koning. Daarom heeft de dood hem
niet verrasi voor de eeuwigheid, Hij die stierf
op denvooravond van den Zomer ging naar
een beterleven over. Deze iz onze troost, dit is
het licht dat wvalt over dit treurig heengaan.
Hier geldt geen menschelijk troostwoord, hier
moeten we om {roost bij God, naar het Hart van
den Meester

Geliefde ouders, broeders en familieleden,
richt uwe blikken naoor den God wvan allen
troost. Bidt, het weze dan ook met weenende
oogen sVader uw wil geschiede»...

Weest miiner indachtig in uwe gebeden,

H. Hart van lezus tk heb betrouwen ap L (300 d. afl.)

Lib. Vanbeveren, Koster, Moerzeka













