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Wanneer ik U zal weerzien,
Zal uw hart zich verheugen,
en uw vreugde zal niemand u ontnemen.
(Jezus in de afscheidsrede)

DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

EMMA VAN DEN ABBEELE

echtgenote van de heer Gustaaf De Beule

geboren te Berlare op 8 juli 1923
en godvruchtig overleden te Gent (Bijloke)
op 1 november 1994,
gesterkt door de H. Sakramenten.

Lid van de Bond der Gepensioneerden

en Ziekenzorg.
www.indeken.be

Er is iets wat een moeder heeft

en wat geen mens op aarde

aan goedheid ooit vergaarde :

een licht dat in haar ogen leeft

en 't moederhart dat altijd geeft. (V)

Emma was een echte huismoeder, helemaal verbon-
den met alles en allen die er leefden en werkten.

In en door de winkel was zij veal in kontakt met de
mensen en het naaien was haar leven.

Zij hield ook nog haar moeder in huis tot haar achten-
negentig jaar.

Erwas haar eigenlijk niets te veel. Ze was steeds bereid
te helpen en mensen bij te staan. Ook de Brandweer
was haar genegen.

Maar voor alles was zij begaan met het geluk van haar
kinderen,

Teoen de kleinkinderen er kwamen, leefde zij mee met
alles wat ze deden. Ze mochten bij haar thuis zijn.
Geslagen door ziekte en lijden heeft zij stilaan afscheid
genomen van het leven en het moedig in Gods handen
gelegd, terwijl ze de blijvende genegenheid mocht erva-
ren van haar goede echigenoot, haar kinderen en fami-
lie, thuis en in het ziekenhuis.

God, wij danken U voor het leven van deze moedear,
Wij bidden dat zij voor eeuwig bij U

eborgen mag zijn.

ii blijlven met haar in gebed verbonden.

De families
VAN DEN ABBEELE, DE BEULE,
PENNEWAERT an TEMMERMAN
danken voor uw gebed en voor uw deelname
in de rouw.

Begraf, Vaerman-Sala, Berlare {oud huis Poppe-\Van Gysegham)
Druk; E. De Veirman, Berlare



