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"Ik ben de vemijzenis en het Leven".

HERINNERING AAN MEVROUW
Marie Coppieters

weduwe van de heer Petrus De Meireleer

Geboren te Wichelen op 5 oktober 1903
en overleden te Wichelen op 23 oktober 1992,

Bij het sterven van een man of een vrouw
typeertmende persoon zeer nauwkeurig. Marie
was dienstbaar en gelovig en een trouwe
echtgenote. Ze stamde uit een gezin met vijf
kinderen. Zij was de tweede in de rij. Haar
huwelilk met Petrus kende voorspoed en te-
genspoed. Hun enig kindje stierf enkele dagen
na de geboorte.

Bijeenbombardement tijdens de corlog, op het
station van Merelbeke, werd hun huisraad to-
taal vernield. Een echte ravage waar velen het
leven lieten.

Petrus vond er werk op de bloemisterij. Ook in
Hamburg hadden ze tijdelijk hun verblijf in ver-
band met de bloementeelt.

Marie en Petrus hebben rust gevonden in
Wichelen. Marie is er geboren en getogen, en
daar wou ze langzaam uitdeinen naar "Nieuw
Vaderhuis".

Eerst een zoeken naar definitieve woonst om
veilig te belanden op het domein van de "Ta-
verne”, '

Marie werd opvang én voor de kinderen van
haar zus Margeritte én voor de kinderen van de
buurvrouw Agnes. Van 's morgens vroeg tot de
middag het huishouden beredderen in Bohe-
menhoek, ook bij Ge buren een handje toeste-
ken.

Bijhaar en haar man waren de kinderen welkom
in het " witte huisje ". Na het sterven van Petrus
werd het voor Marie opname in het Rusthuis.
Zeven jaar verpleegd en verzorgd worden door
lieve mensen. Bezoek ontvangen van familie en
vrienden met een dankbaar hart voor het voor-
bije. Haar liefde ontving wederliefde.

Moge de Heer Marie lonen voor al het goede dat
ze eens tot stand heeft gebracht.

De families : Coppieters, De Meireleer, Van Den
Abbeel en Thienpont danken voor uw medeleven.
Begraf. L. Roels-Rombaut » druk brabo




