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Geboren op 30-09-1905 te Uitbergen
Overleden op 06-07-1982 te Zele
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«Heer der hemelse scharen, gelukkig de mens
wiens rustisin U.» (psalm 84)

+
DIT BIDPRENTIE
weze een liefdevol aandenken
in ere en gebed, aan Mevrouw

BERTHA DE ROUCK

weduwe van de Heer
Cyriel Evarist RASSCHAERT

geboren te Uitbergen op 30 september 1905
en zacht in de Heer ontslapen te Zele
op 6 juli 1982.
Gesterkt door het Sakrament der zieken,
en de Pauselijke Zegen.

Als we het leven van onze dierbare overwegen,
vragen we ons af hoe 't mogelijk is dat ze haar
vele beproevingen zo moedig heeft coorstaan.

De zorg en het werk voor haar gezin vreesde
ze niet want ze was vol ijver en toewHding.
Ziekte en ontbering droeg ze met veel geduld.
Maar wanneer alles moet doorworsteld wor-
den in een blijvende duisternis, wanneer men
voor zoveel dingen afhankelijk is van de hulp
van anderen, wordt dat alles een last die wei-
nigen kunnen torsen.

Daarom hebben we telkens met bewondering
gezien hoe onze dierbare haar harde ot moe-
dig en welgemoed beleefde. Ze was er zich
wel van bewust dat ze veel moest missen Ze

voelde wel de nooit aflatende beperkende
drukking der esuwige duisternis. Maar ze leef-
de des te intenser ingekeerd in gedachten en
gevoelens. Ze kon dieper het geluk en leed
meeleven van haar kinderen, van familieleden
en kennissen. Met meer wijsheid vormde ze
zich in stille overweging een juist cordeel over
feiten en gedragingen. En altijd bicef ze mild
en liefdevol.

Ze was immers een diep-kristelijke vyrouw.
Haar geloof en godsvrucht maakten haar ont-
vankelijk voor het licht en de krachtige inner-
lijke werking van Gods Geest.

Ze was haar echtgenoos zo dankbaar voor zijn
trouwe liefde en blijvende zorgen ; ze voelde
zich zo gelukkig om de genegen hulp die zein
*r rusthuis ontving. Hoe gelukkig moet ze nu
wel zijn, nu ze met haar echtgencot God ziet
zoals Hij is en voor altijd delen mag in zijn he.
mels geluk.-Dierbare moeder, we gedenken U
dankbaar in ons gebed; weesonze voorspreek-
ster bij de Heer. — H. Maria, koningin des
Hemels, bid voor ons.

De families DE ROUCK, RASSCHAERT,
VAN DE WIELE en VAN DE WINCKEL,
danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming hen betoond in hun rouw.
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