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Lange jaren, kranke leden,
droeve ziekte, veel gebeden,
hebben hem een kroon bereid

in 't land der Zaligheid!
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BID VOOR DE ZIEL

" Domiet Van De Wiele

weduwnaar van
Philomene De Wannemaecker

geboren te Ulithergen den 2 Oogst I185]
en er overleden den 3 Jfuni 1937,
gesterkt door de laatste H.H. Sacramenten.
Lid van de Confrerie van 't heilig Hart.

Veel kommer en zorg, angst en pijn heeft hij
gedragen, maar geduldig als een ware Christen
heeft hij de beproeving opgenomen, zonder klagen,
en in volle betrouwen op vergelding en eeuwig
leven. Moge de Heer hem toespreken bij de poorten
van het paradijs : Treed binnen trouwen dienaar in
de blijdschap van uw Meester.

Beminde Kinderen, Kleinkinderen en Verwanten,
maak geen verdriet om mijn afsterven: een zalige
dood is oneindig beter dan hopeloos leven; maar
vergeet mijn ziel niet in gebed en mis. — [k dank
U allen om uw genegenheid, vooral Gij die me
maanden lang hebt verzorgd en bijgestaan als ik
onbeholpen was en krank. God zal 't U loonen.
Tot wederzien in de vreugde zonder einde.

H. Hart van Jesus, ons toekome uw rijk. 300d. afl.
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