Gentiel Sinnaeve

Geboren op 22-02-1913 te Ichtegem
Overleden op 15-03-1983 te Roeselare
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Bid wvoor de zielerust wvan

Heer GENTIEL SINNAEVE
weduwnaar van Celina MOREL,
echtgenoot van Simonne VERFAILLIE

geboren te Ichtegem op 22 februari 1912
en overleden te Roeselare op 15 maart
1983, gesterkt door de laatste H. Sacra-
menten,

Heer, die ons lief was is gestorven.

Hij is met ons de weg gegaan in lief en leed
Hi] was een stuk geworden van onszelf.
Zijn werk op het [and

doorheen de wisselingen der szizoenen,
zijn liefde wvoor de natuuor,

zijn zorg voor het gezin,

zijn inzet voor de medemensen,

het staat ons alles voor ogen.

klaarder dan toen hij nog onderons was,
zoals het nu ook duidelijker wordt

wat hij voor ons betekend heeft.

Hij heeft geleden door zijn ziekte,

WWW, Indexen.pe

Hij was moedig in de pijn,
maar hij heeft de strijd niet kunnen winnen.

Wi bevelen hem aan blj U,

goede God,

geef hem nu het geluk

waar ieder mens naar verlangt

en dat uiteindelijk bij U alleen is te vinden.

Zegen hen die voor hem zorgden en troost
hen in het verdriet en de rouw.

Vader was een man op ziin plasts,

een man naar uw hart, o Heer.

Laat zijn gedachtenis voor ons een bron
zijn van dankbaarheld en vreugde. Amen.

De families Sinnaeve, Morel, Deprez,
Verfaillie, Decat en Penseel,
danken u voor de blijken van
deelneming en gebed.
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