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Een mens wordt groot,
als hij afstand doet van zichzelf
en denkt vooral aan anderen,

1.

In dankbare herinnering vragen wij een vroom
gebed tol eeuwige Zielerust van

DE HEER

Marce! Emiel Monsecour

weduwnaar van Mevrouw Cecile VERVAET
echtgenoot van Mevrouw Elisabeth DE WINNE

geboren te Wetteren op @ maart 1927 en er
thuis overleden op 24 september 1992,
gesterkt door het H. Sakrament der Zieken.

Lid van KW.B.

Een door-goed mens is van ons weggegaan. Goe-
de mensen zouden wij altijd bij ons willen houden.
Onbewust, zijn zij een afstraling van de goede God,
die zorg draagt voor alle mensen, die Hem lief en
dierbaar zijn.

Marcel leefde voor anderen. Zijn verlangen was er,
klaar te staan voor anderen en hen gelukkig te ma-
ken. Hij maakle, misschien niet lang genceg, Cecr
le gelukkig, maar de Heer had andere plannen.
Opnieuw maakte hij, misschien weer niet lang ge-
noeg, Elisabeth en haar familie gelukkig. Hij schonk

www, indeken be

hun zijn oprechte genegenheid en gaf hun allen een
nieuwe thuis van geborgenheid, vertrouwen en
vnendschap.

Op het werk en in omgeving, maakte hij meerde-
ren en werkmakkers, vrienden en kennissen geluk-
kig wanl zin voorbeeld van ingesteidheid en
nauwgezetheid spoorden zovelen aan om hetzelf-
de te doen, Niels was te lastig, niets was te Zwaar:
paraat was nij steeds om anderan by te staan. Wer-
ken en hulp verfenan waren zijin hobby. Zo zal hij
steads in onze geest verioeven. Oprecht zeggen wij:
dank U, Heer, dat wij hem hebben ontmoet
Elisabeth en «mijn » kinderen, wi| hebben meer dan
10 jaar geluk gevonden bij eikaar. Het was een voor-
recht van de Heer |k dank er Hem voor, Gijzelf weet
allen hoe dankbaar ik was voor Uw spontane ge-
neganheid. Zelfs als ik het zeer lastig had de laatste
maanden, was ik bl dat ik verzorgd werd als een
prins. Het was voor mij een geschenk van de Heer,
die ik trouw heb gediend en die mij deze gunst heeft
verieand.

Denkt allen vaak aan mij in een oprecht gebede,
dat de Heer in zijn barmhartigheid mij 2ou geden-
ken, als ik soms heb gefaald. Wees er zeker van:
ik heb eerlijk en oprecht mijn best gedaan om U en
anderen gelukkig te maken.

De families danken U om de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.
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