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Ten Paradijze geleiden haar de Engelen.

.I..

BID VOOR DE ZIEL VAN

JIJFFROU W
ALICE, BERNADETTE MOREELS

gebaren te Oudenaarde op 28 april 1888 en aldaar

zacht in de Heer ontslapen, op 26 maart 7962,

gesterkt door de Troostmiddelen onzer Moeder de
H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Zij was lid van de Bond van het H. Hart,
van de Congregatie van O. L. Vrouw,
Lid van de lile Orde
en talrijke godvruchtige genootschappen.

Op de dag waarop de Kerk de Boodschap van de
Engel aan Maria herdenkt is onze goede zuster en
tante, zacht en in volle overgave aan Gods heilige
Wil naar de Heme| gegaan. Haar nagedachtenis blijft
in ons voortleven als een beeld van kalme gelaten-
heid, en nu meer dan toen ze nog leefde komen haar
vele gaven ons voor de geest.

WVan huize uit had ze die degelijke grondslag mee-
gekregen voor elk schoon kristelijk leven, dat zich
niet overdreven laat opgaan of terneer drukken door
de wisselvalligheden dic in elk levea voorkamen :
een diep geloof en betrouwen op Gods Vaderlijke
Voorzienighcid, een kinderlijke liefde tot Maria, een
genegen eerbied tot Gods lieve Heiligen.

Zij leefde, zoals Sint Paulus zegl, van haar geloof.

Cok voor haar Zusters, Broer en voor haar ganse

Famitie had zij een trouwe aanhankelijke gehechtheid :

hun geluk was het hare, hun tegenslagen voelde zij

diep aan. Samen met haar zusters wist zij de verschil-
lende gezinnen tot één echte familie samen te verhin-
den. De kleintjes in de familic waren haar goede
vriendjes.

Voor de mensen met wie zij in de zaak omging was
zij vol dienstwilligheid en dikwijis stond zij in de
winke! meer om dienst te bewijzen dan om er haar
brood te verdienen,

Dierbare Zusters en Broer, wij zijn samen tot het
laatste in trouwe herinnering aan onze goede Duders
en in trouwe genegenheid verbonden gewcest, Ook
nu blijven wij met elkaar verenigd : liefde kan niet
door de dood gescheiden worden. Denkt aan mij
vooral in het gebed. Hebt dank om uw goede zorgen,
die gij tot het laatste ogenhblik loe aan mij heht
besteed.

Dierbare Verwanten en Vrvienden, het besle bewijs
van uw blijvende genegenheid voor mij zal uw
gebed  zijn.

Onze Lieve Vrouw van Bijstand, bid voor mij,

Juffrouw Maria MOREELS ;
Juffrouw Héléne MOREELS

Heer en Mevrouw Albert MOREELS-MOERMAN
haar broeder, zusters en schoonzuster.

Heer en Mevrouw Rend COMPAS-MOREELS
Heer en Mevrouw Frans FROEYMAN-MOREELS ;
Heer en Mevrouw Antoon HOLLAERT-MOREELS ;
Heer en Mevrouw Alfons SCHYNKEL-MOREELS ;

Heer en sMevrouw Luc NACHTERGAELE-MOREELS
haar neven en nichten,

e familién MOREELS, DE MEULENAERE,
VAN OVERMEIRE en DE KEYZER,
bedanken U hartelijk  voor uw kristelijke
deelneming in rouw en peheden,
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