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GEDENK IN UW GEBED

mMevrouw
ALICE RACHEL MOREELS

weduwe van de heer
KAMIEL LAMEIRE

geboren te Deinze, de 12 maart 1894 en overleden
te Deinze (Kliniek), de 2 september 1967, gesterkt
door het Sakrament der zieken.

«Wie in MIj gelooft, zal niet esuwig sterven».
Dit is het woord van Christus, de goede Herder.
Het ganse evangelie leert ons hoe de Heer ons
steeds tegemoset treedt met zijn onmetelijke, on-
begrensde liefde.

Wij bewaren het aandenken van een sterke
vrouw die de harde slagen van het leven moedig
heeft gedragen. Na het vroegtijdig verlies van
haar man vond zij steun in het trouwe samenzijn
met haar schoonzuster, in de genegenheid wvan
een sterk gebondene familie, in het medeleven
van haar omgeving. Alle goedheid die zij mocht
ondervinden waardeerde zij. en beantwoordde ze
met wederzijdse genegenheid.

Dank u, Bufina, voor uw trouwe, zorgende
nabijheid. Dank u allen, mijn lieve familisleden,
mijn verpleegsters en buren om al het goede mij
gedaan. :

Verenigen wij ons in een oprecht gebed : dat
de Heer haar in zijn barmhartigheid tot zich neme
en de eeuwige rust schenke.

Begraf. Michels — Dainze

De families :

MOREELS, DE CLERCQ, LAMEIRE en BRULEE,

zeer gevoelig aan uw blijken van

deelneming en gebeden, danken U.



