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Vrome herinnering aan
MEVIOUW

Germaine Moreels
weduwe van de heer Maurice Hermie

geboren te Kwatrecht op 11 augustus 1912
en averleden in het BVT «Ter Deinsbekes
te Zottegem op 12 maart 2001,
gezalfd met de H. Olie.

Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkindaren

danken u voor uw aanwezigheid en blijken
van deelneming in hun rouw.

Dag ma,

Nu j& weg bent en ik je nooit meer zal zien
denk ik aan de vele mooie momeantan
die we samen beleefden,

denk ik aan de lange gesprekken die je dagelijks
mat me voerde,

denk ik aan de liefdevolle zorg die je besleedde
aan mémé Ju, aan je ouders, aan Geert en Els,

denk ik aan het leed dat je verduurde bij hat
heengaan van Jacques, Roza en papa,

denk ik aan je sociale ingesteldheid, je kende
iedereen,

denk ik aan de vele bezoekers in het BVT en
speciaal aan Yvonne,

denk ik aan je bezorgdheid voor jan en alleman,

denk ik aan je varjaardagen die we samen
vierden aan zee,

denk ik aan je zoeken naar leute en lol,
je kwinkslagen...

denk k aan de cnvoorwaardelijke hulp dia jij mij
altijd bood,

denk ik aan je dankbaarheid veor allen en
speciaal voor Marie-Claire,

denk ik aan je zachte handen, je kus...

Mu je weg bent en ik je nooit meer zal zign
weet ik welke prachtige ma je bent
weet ik dal we van mekaar houdean
weel ik dat ik je nooit vergeet. ..

Dag ma...

drik magerman - zottagam - baos ds mareiser:



