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Ik keb lang en gelukkig geleefd
niets gevraagd en veel gekregen
en ben van alle goede dingen voldaan,
stillctjes ter Here gegaan.
(Stijn Streuvels)

..I.

Dankbaar aandenken aan
DE HEER

Ivan MOREELS

weduwnaar van
mevrouw Gabriglle Van Laere

geboren te Deinze op 5 januari 1909
en er zachtjes in het Sint-Vincentiusrustoord
van ons heengegaan op 29 juni 2000,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

Zoveel soorten van verdriet
ik noem ze niet.
Maar één, het afstand doen en scheiden.
En niet het snijden doet zo’n pijn,

maar het afgesneden zijn.

(M. Vasalis)

Willy en Rita De Keukelaere - Moreels,
zijn kinderen,
Patrick en Veronique Garrez - De Keukelaere,
en Manoli,
zijn kleinkinderen en achterkleinkind,

De families MOREELS - DHONT
en VAN LAERE - VERSELE
danken u oprecht voor uw blijken van deelneming.









