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Ontvang hem, Heer, in uw lielde en moge
uw geluk zijn deel worden, Amen.
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BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

Victor MOREELS

echtgenoot van ‘Mesrouw
Germaine MOREEL

geboren te Burst op 1 mei 1923 en godvruchtig
overleden te Gent, Akademisch Ziekenhuis,
op 30 april 1986,

Gesterkt door de H., Sacramenten der zieken.

Het aardse menselijke leven is als een rook-
wolk die door de wind wordt uviteengedreven
— wvandaag verschijnt de mens en morgen is
reeds hat einds. Daarom is het goed voor de
mens zo te leven, zoals hij verlangt bevonden
te worden in zijn stervensuur.

De dierbare overledene was 'n nederig en
rechtschapen man. Eenvoudig en werkzaam
was hi] steeds bekommerd om de naaste te
helpen in ongemeten dienstvaardigheid,

Beproeving, lijden en ziekte werden hem niet
gespaard maar indachtig het woord van de
Heer , Neem uw kruis op en volg mij"" heeft
hij het lijden betekenisvo! aanvaard,

Gelouterd door het lijden is hij nu in het
eeuwig geluk opgenomen, Biddend vergezel-

len wij 'hem naar de rustplaats denkend aan
deze zekerheid: , Kom, goede en Jgelrouwe
dienaar, treed binnen in de vreugde van de
Hear,

Beminde echigenote en kinderen, die mijn
pijnen hebt gelenigd door uw trouw bijzijn
en zorgen, leeft schoon en gelukkig met
elkaar en In trouw geloot, aan God van wie
alle zegen moet komen, Tot weerziens bij de
Heer.

O.L. Vrouw van Altijddurende bistand, wees
anze steun,

Germaine MOREEL,

Freddy en Annie DE TROYER - MOREELS
en kinderen Stefan, llse en Davy,

Willy en Denizse MOREELS - DE RIDDER,

Eddy en Linda DOOLAEGE - MOREELS
en kind Elke,

Erwin MOREELS en verloofde GConny,

De families MOREELS, VAN STEERTEGEM,
MOREEL en GORDEBEKE.,

danken oprecht voor de blijken van
medeleven bij hun pijnlijke rouw.

uitgever: r. temmerman - de durpe| - borsbeke



