Marie Rose Morel

Geboren op 26-08-1972 te Antwerpen
Overleden op 08-02-2011 te Wilrijk

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

Dankbare herinnering aan ds
mama van Alexander en Marnix,

MARIE-ROSE MOREL

Echtgenote van Frank Vanhecke

® Antwerpen, 26 augustus 1972
T Wilrjk, 8 februari 2011

Liefste Alexander en Marnix, mijn prinsjes,

£ vaak heb ik me voorgesteld hoe het zou zijn, later mat
mijn knappe zonen. De mens wikt, God beschikt.

Dat “later” kwam vroeger, veel te vroeg. Maar elk geluk-
kig moment, en het waren er velen, staat in onze geest
gegrift en zal ohs nog vaak blij kunnen maken als we
alkaar missen...

Jullie waren mijn *alles™.

Blijf gelukkig, lieve prinsjes, blije, flinke, eerlijke en dienst-
vaardige jongens.

Houd van de mensan en wees er steeds voor elkaar.

Ik ben en blijff een gelukkige mama, die zielsvesl van jullie
houdt en over jullie waakt in de hemsl, van waar ik trots
naar jullie wijs en iedereen zal vertellen over ons.

Mijn lieve, lieve Frank,

Dag op dag een maand mocht ik me uw vrouw noemen.
Het heeft me enorm gelukkig gemaakt. Ik voelde me bij
jou zo veilig, zo geborgen. Wat had ik graag nog jaren
voor jou gezorgd in het Wouwersnestje. Wonderbaarlijk
hoe gelukkig we waren, een maand lang in een zieken-
huiskamer, Geluk is dus heel gewoon....Dank jg, zielsge-
noot, dat ik als je vrouw op je mag wachten. Maar ik heb
tiid. Doe er alles aan om mijn kinderen zo flink mea op ta
voadan als de jouwe. Ik hou van je, voor altijd.

Liefste marma, papa, Zus &n broer,

Bedankt dat ik in ons warme nest mocht opgroeien.
Droog je tranen, want ik ben heel gelukkig geweeast en
heh een prachtig, boeiend leven geleid, in recordtempo.
Ik moet het niet eens vragen, want ik weet dat Alexander
en Marnix een zalige oma en opa hebben en dat de
waarden die wij thuis meekregen, ook hen zullen ten deel
vallen,

Ann-Marie, met jou aan mijn zij, was de strijd zoves! men-
selijker. Je was er steeds op het juiste moment, meat de
goede oplossing. Het was ontzettend zwaar voor je, om
met je professionele kennis, steeds mee te moeten met
onze ijdele hoop. Je gaf me de ruimte elders te zoeken,
stuurde subtiel bij waar het fout liep. Bedankt lieve zus,
jg hebt me niet in de steek gelaten, zorg mee voor mijn
prinsjes.

Beste lotgenoten en vrienden allemaal,

Mijn strijd is gestreden, jullie kunnen nog vechten, blijf
hopen en denk positief. ledereen die me dat onontbeer-
like hart onder de riem stak, de zachte verplegende han-
den, de mensen die blijven zoeken naar het middel om
deze vijand te ontmaskeran en te verslaan: dank u.




De families Morel en Vanhecke danken iedereen
die Marie-Rose een hart onder de riem stak,
in het bijzonder de liefdevolle zorgverstrekkers
die haar bijstonden.
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