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DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Eduard MORTIER

weduwnaar van Mevrouw

Eledie VERHOENE

geboren te Gent op 15 april 1909 en er
overleden op 14 januari 1992, gestarkt door
de H. Sakramanten der ziaken.

Da Familie

dankt vpor uw medeleven en gebed, in het
bijzonder de Zusterkens der Armen, Maag-
denstraat 14, 9000 Gent.

Rustig zoals hij heeft geleefd I1s hij naar de
Heer teruggegaan. Zijn leven stond in dienst
van zijn kroostrijk gezin. Stilzwijgend kon hij
monkelend genietan van hun aanwezigheid.
Als syndicale afgevaardigde van de kristelijke
Taxtiel Centrale timmarda hi] mee aan de
weg van de huidige sociale welvaartstaat.
Zijn ,,ouden dag'’ was voor hem nmiet genadig.
Luttele jaren na zijn pensionering weard hij
getroffen door esen bercerte, waardoor hij
gekluisterd werd.

Berusiend in zijn lot, klaagde hij nooit en
immer was hij opgewekt en blijmoedig.

Om gelukkig te zijn moet men zich verzoenen
met het leven, met je eigen leven zoals het
is.

Vrede nemen met de mensen om je heen,
met hun fouten en gebrekan.

Zg was ons vader en zo Zzullen we hem
herinneren.
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