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Waar staat gij, hooge over mijn hoofd,
waar staat gij, gedoken in ’t gers,

waar staat gij, waar staat... dat ik groete u, o Kruis,
ik groete u, o edele kruis! G. G.
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BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Kamiel VAN DROOGENBROECK

Echtgenoot van Mevrouw

Alice DE PAEPE
geboren te Iddergem, den 3 September 1875,
goduvruchtig overleden te Denderleeuw,
den 5 November 1939,
e versierk! door de H.H. Sacramenten.

Geliefde, gij lijdt, gij zucht, gij weent om uw echt-
genoot, om vader. Ziet o nadrhetkrms daar hangt
.. de Zoon (iods, daar sterfp t Hij te midden de bitterste
“ folteringen. Aan den voet van het kruis daar staat
Maria, de Moeder van Smarten : zij lijdt gelijk een
moeder | ijdt op aarde. Zij lijdt, maar met eene won-
derbare gelatenheid. — Leert lijden gelijk zij : bidt,
doet edelmoedig het sacrificie dat de Alwijze Voor-
zienigheid van u vraagt : God zal uw sterkte en uw
loon zijn.

Kamiel was een door kristelijk man, een wijze
echtgenoot, een liefdevolle vader, de vriend van
eenieder. Hij heeft zijn laatste lijden gedragen als
een voorbeeldig kristen. Gelaten heeft hij het kruis
gezoend en berustend in lijden en harde scheiding,
is hij zachtjes heengegaan naar God op wien hij
al zijn hoop had gesteld. -

Duurbare Alice en Henri, hebt dank Dl‘ﬂ uw ge-
meende daadwerkelijke liefde! U waart mijn troost-
engelen aan mijn lijdenssponde en nu... kKijkt ook
op naar 't kruis, de dood is door 't kruis overwon-
neu, eens komen wij terug samen in innige eeu-
wige liefde in 't Vaderhuis.

Mijn Jezu.s* barmhartigheid. (3{)[! d. afl))
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