André Verdonck

Geboren op 19-05-1935 te Overmere
Overleden op 09-02-1989 te Overmere
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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+ Afscheid nemen
is met zachte vingers
In dankbare herinnering aan wat voorbij is dichtdoen

ANDRE VERDONCK en verpakken
in goede gedachten der herinnering ...
Geboren te Overmere op 19 mei 1935 en : . : -

; is verwijlen

bij het leven
en stilstaan op de pieken
van pijn en vreugd ...

er plotseling overleden op 9 februari 1989.
Gezalfd met het Heilig oliesel in extremis.

Alscheid nemen

is met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat waard is

e om niet te vergeten ...
Beste familie en vrienden, hij heeft u ¢

gedurende zijn leven bemind, bewaar in Afscheid nemen
uw hart zijn gedachtenis. is het moeilijkste in het leven.

Men leert het nooit.

Gelovigen nemen nooit afscheid

Om uw gebeden en medeleven
van het Leven.

dankt U oprecht de families
Verdonck, Schepens, Verhelst

en Yander Heyden. _ druk. Erik D’hooge
EBegr. L. Braeckman, Kalken. Tel 67.53.90









