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" Ik ben de verrijzenis en het leven.”
(Jesus Christus)

T
Tot vroom aandenken van

de Heer Emiel Verdonck
echtgenoot van
Mevrouw Anna Bontinck
geboren te Wanzele, op 18 januari 1910 en god-
vruchtig overleden te Schellebelle, op 31 maart

1975, voorzien van de HH. Sakramenten der Zie-
ken en de Pauselijke Zegen " in articulo mortis ".

Een doorgoede man is uit ong midden verdwe-
nen ... We betreuren met de bedroefde echige-
note, kinderen en familie, deze mens die voor
ons allen een schoon voorbeeld is geweest. Hij
was arbeidzaam als geen tweede, met hart en ziel
gehecht aan zijn brave vrouw, zijn kinderen en
familie : een verdienstelijk man ! ...

Hij mecht met open ogen naar de hemel schou-
wen ... Zijn leven was op zedelijk en godsdienstig
gebied de weerglans van de christelijke opvoe-
ding, die hij als een heilig legaat van zijn door-
brave ouders zelf had meegekregen.

Het lijden heeft hem maandenlang als een zwaar
kruis gevolgd en toch niet verbitterd : hij was
geduldig tot op de Calvarieberg van de dood ...
Moge de goede God deze getuigende mens en
christen spoedig lonen met het onsterfelijk Paas-
visioen der zaligende Godsaanschouwing in de
hemel.

Geliefde echtgenote, kinderen en kleinkinderen,
hebt dank om de vele en goede zorgen. Tot weer-

ziens in de eeuwige woonstede bij de goede God
waar geen scheiding meer plaats kan hebben.
Beminde broeder en familieleden, gedenkt mijne
zlel in uwe gebeden.

" Mijn Jesus, barmhartigheid. " {300 d. afl.)

Mw Emiel Verdonck-Bontinck,

Hr en Mw Georges Baeyens-Verdonck en kinde-
ren,

Hr en Mw Jozef Lambrecht-Verdonck en kind,
De Families Verdonck, Bontinck, De Smet en
Van Damme,

danken U voor de blijken van
christelijke deelneming in hun rouw,

Begr. Cl. Van Bever, tel 639 2008 - Druk Verbaere



