Maurice Verdonck

Geboren op 12-08-1905 te Schellebelle
Overleden op 01-08-1985 te Aalst
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Op avondrood

volgt moergenrood

en esuwig leven groeit

uit sterven. (Romano Guardini)

.I.

Gedachtenis aan

DE HEER
MAURICE VERDONCK

weduwnaar van Mevrouw
Josephine SMEKENS

geboren te Schellebelle op 12 augustus 1905
an na een langdurige ziekte naar het
geuwige leven overgegaan in de
0.-L.-Vrouwkliniek te Aalst
op 1 augustus 1985, gesterki door
het H. Sakrament der zieken.

Erevoorzitter van de bond der
gepensioneerden «Rust na Arbeids,
Oudstrijder 1940-45.

De families VERDONCEK, SMEKENS,
VAN MOL en LEYS

danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.

Maurice,

Je zult in de herinnering van al wie je kende
blijven voortleven :

als een sterke persoonlijkheaid

die de waardering afdwong van ieder die met
U om mocht gaan. Begaafd met een schran-
dera geest. Zonder franjes was je esen man
die wist wat je wilde en je met een zeld-
zame moed inzette om de idesén en idealen
dio je als waardevol erkende gestalte te
gaven ; diezelfde tasie moed waarmee je
maandenlang je pijnen verborgen hebt willen
h_-::.rt.ln:len en gedragen tot je er letterlijk bij
viel,

als een wijs man

die de echie waarden van het leven wist te
onderscheiden van klatergoud ; die wist door
l= dringen tot de kern der dingen, die met
esn scherpe zin voor ironie feiten en ge-
beurtenissen wist te relativeren en hun juiste
plaats te geven.

als ean rechtschapen man,
die zonder omwegen op zijn doel afging.
Je ja was ja, je neen was neen.

Goede God, wij bidden U

geef wvader, grootvader samen met moeder,
rust, vrede en vreugde bij U.

Hij heeft mensen gelukkig gemaakt,

geef hem nu het geluk dat Gij beloofd hebt.
Wij vragen het U door Christus, onze Heer !
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