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Een mens, kind van een vrouw,
beperkt van dagen,
overstelpt met zorgen,
is als een bloem die bloeit en verwelkt,
viuchtig als een schaduw, onbestendig.
(Uit het boek Job)
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VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER
LEON VERDURME

echigenoot van Mevrouw
BLANCA DE ROUCK

geboren te Lokeren op 27 februari 1327
en godvruchtig overleden te Berlare (Donk)
op 24 september 1983, gesterkt door
de H.H. Sacramenten der zieken.
Qud-strijder 1940-1945.

Vereerd met de Gouden Palmen in de
Kroonorde en verschillende eretekens.

Mensen gaan twee aan twee,
overvioed en woestijn.

Zoeken een woning en willen geborgen zijn.
Twes mensen, Man en vrouw,

gingen samen hun weg

én stichtten een mooi gezin.
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Het leven was heerlijk,
werk en kinderen.

Het geluk lachte hun toe.

Masgr is er stad zonder dood,
zonder duisternis ?

De dood, die alles duister maakt,
dwaalt rond en een gezin wordt getroffen.

Een zoon wordt door de dood meegetrokken,
zonder vaarwel, zonder pardon.

En nu alles rustig was geworden,
vader en meeder met pensioen,
nu kwam een ongeneeslijke ziekte
cie rust verstoren,

tot de dood, vader kwam verlossen
uit zijn pijn en smart.

God, wij geloven in de stad

waar de zon niet meer noduE is,
omdat Gij daar het esuwig Licht zijt
voor alle mensen die U ontmoeten.

De families VERDURME, DE ROUCK,
HEUNGENS en VAN LUNTER

danken U voor uw gebed
en uw medeleven in hun rouw.

Begraf.-Funirarium Poppe-Yan Gyseghem
Druk. E. De Veirman, Berlare.



