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Christus is onze vrede!

.i.

Gedenk in uw gebeden

DOM PLACIDUS (Louis)
TIMMERMANS O.S.B.

Monnik van de St-Pietersabdij
van Steenbrugge
Missionaris in Noord-Transvaal (Zuid-Afrika)

Hij werd geboren te Wambeek op 8 december
1898, ontving het kloosterkleed in de abdij van
Steenbrugge op 18 oktober 1919. Op | november
1920 legde hij zijn geloften af en werd priester
gewijd te Steenbrugge op 17 juli 1927. Op 25 sep-
tember 1928 vertrok hij naar de missie van
Noord-Transvaal en ontsliep er in de vrede van
de Heer, te Warmbath (bisdem Pietersburg) op
1 september 1978,

Toen wij Vader Placied, zoais hij in de missie
werd genoemd, verleden jaar mel lwee van zijn
medebroeders te Steenbrugge zijn gouden pries-
terjubileum zagen vieren, in poede gezondheid
en graag sprankelende herinneringen ophalend
over zijn rijke leven in de missie, en toen hij kort
daarop van ons afscheid nam om terug te keren
naar hel land van ,.die ewige son’’, dachten wij
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niet dat hij zo spoedig naar God, de eeuwige Zon
van alle schoonheid en liefde, zou terugkeren.

God had de liefde voor het missieleven in het
hart van Vader Placied gelegd. Een goed jaar na
zijn priesterwijding vertrok hij met jeugdig idea-
lisme naar de benediktijnermissie van Noord-
Transvaal. Hij nam met zich mee zijn onwankel-
baar vertrouwen op God, en, geboren als hij was
op het feest van Maria’s Onbevlekte Ontvange-
nis, een kinderlijke aanhankelijkheid aan
O.L.Vrouw, zoals hijzelf schreef op het gedach-
tenisprentje van zijn priesterwijding en eremis :
,,0 lieve Moeder Maria, Koningin der priesters,
uw hand heeft mij aan Jezus' zijde geleid, op U
vertrouw ik voor de toekomst. Bid voor mij."”

Geleid door dit vertrouwen en die liefde, heeft
hij vijftig jaar gewerkt voor zijn geliefde christe-
nen van NMoord-Transvaal. Op alle plaatsen waar
hij heeft geleefd, kunnen zijn medebroeders en
vooral ook zijn christenen getuigen dat hij zich
zoals St-Paulus dag en nacht heeft uitgesloofd
voor zijn missiewerk.

Vader Placied had ook een stuk van zijn hart in
Vlaanderen achtergelaten, hij hield hartstochte-
lijk van Wambeek en van zijn familie, en even-
zeer van zijn geliefde abdij van Steenbrugge. Wij
hebben hem menigmaal gezien, wanneer hij op
vakantie kwam, telkens een stukje ouder gewor-






den, maar rustig volhardend in stille trouw aan
de hem toevertrouwde taak. Over enkele dagen
zou hij zijn gouden missiejubileum vieren : vijf-
tig jaar in de missie. Moge hij nu eeuwig jubile-
ren in de hemel en er zich verheugen in God, die
hem als zijn trouwe dienstknecht zal opnemen in
de vrede van zijn huis.

Jezus en Maria, op U is al ons vertrouwen!
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