Hector Verbeken

Geboren op 15-09-1911 te Denderhoutem
Overleden op 26-12-1988 te Aalst
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Wie zijn kruis opneemt en mij voligt
Zzal het eeuwig leven ingaan.

T
VROOM AAMDEMNKEN AAM
DE HEER

HECTOR VERBEKEN

echtgenoot van mevrouw
Josephina ROBIJNS

Geboren te Denderhoutem op 15 september
1911 en godvruchtig overleden in het
O.-L.-Vrouwziekenhuis te Aalst
op 26 december 1988.

Gesterkt! door de HH. Sakramenten der
Zieken.

Het iz een belangrijke opgave die de Schep-
per aan de mens gaf : zijn leven op aarde
vruchtbaar te maken en ten dienste te stel-
len van de evenmens. God laat ons in volle
vrijheid kiezen welke weg wij daartoe willen
gaan. Het is goed als we maar het juiste
doe! bereiken met eerlijke middelen.

Hector wist de juiste weg te kiezen in zijn
leven. Door arbeid en gezond verstand, met
verstandig overleg heeft hij voor zijn gezin
gewerkt en gezorgd., Zolang zijn Krachten hel
hem toelieten heeft hij zijn taak met liefde
vervuld.

De ouderdom en de ziekte die hem vele
maanden lam hebben gelegd hebben hem
belet nog iets voor de zijnen te doen. Hij
was aangewezen op de hulp en de verzor-
ging van zijn kinderen die hem mei veel
liefde hebben omringd.

Beste echtgenote, kinderen en [amilie, ik
kan u niet genoeg danken voor alles wal
aij voor mij hebt gedaan. |k weet dat het
voor U een zware opgave is geweest. Moge
God er u om lonen. |k zeg u vaarwel. Denkt
gan mij in uw gebed.
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