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Geboren op 20-07-1877 te Schoonaarde
Overleden op 22-11-1957 te Lede
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« Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust, dat
het eeuwig licht haar verschijne, en dat hare
ziel met U in vrede ruste, »

1.
BID VOOR DE ZIELERUST
van Mevrouw

Irma VEREECKEN

weduwe van wijlen Mijoheer
PHILEMON VERBEKE

geboren te Schoonaarde, de 20 juli 1877 en
godvruchtig overleden te Lede
de 22 npovember 1957.

Voorzien van de laatste . H. Sakramenten
en van de Apostolische Zegen.

Zij was lid van verschillende godvruchtige
genootschappen.

L —

De dierhare overledene heeft geleefd in de
vrees des Heren. Zij was eenvoudig, rechtzinnig,
bemind door God en door de mensen. 2ij was
naarstig en werkzaam voor haar gezin en was
een ware moeder voor de haren.

Indien ik met Christus geleden heb, zal ik met
Hem in de glorie komen, want God beproeft ons
in dit leven om ons le sparen in het andere,

Zacht is zij gestorven, welende dat voor de
ware christen sterven slechts een overgang is
tot een beter leven.

Dierbare Kinderen en Kleinkinderen, hebt
dank voor uw tedere genegenheid, — Geliefde
Familieleden, vergeet mij niet in uwe gebeden.
Weldra zien wij elkander in de hemel weer.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 300 dag. afl.
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.
(300 d. afl.)

Druk. Van Caeneghem-De Kerpel, Lede.

haar kinderen

Mijnheer en Mwmuwéan VAN ACHTER-VERBEKE en zoontje Guy

Mijnheer en Mevrouw Robert VERBEKE-VAN HAUWERMEIREN :

Mynhcer en Mevrouw Georges DE SMET- VERBEKE

KE :

Mejuffer Ivienne VERBEKE

Mijuheer Gilbert VERBEKE ;
Mijnheer en Mevrouw Frans JASPART-DE SMET en zoonije Dirk ;

Mejuffer Yolande DE SMET ;

Mejuifer Lydia VERB

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

De familién VEREECKEN, VERBEKE, VAN HEMELRIJCK en COBBAUT ;

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
kristelijke deelneming en danken U.




