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Haar goedheid maakte haar beminnelijk.
£ { 4. Bonaventura)

1 Bid God voor de ziel

vyan Mevrouw

EMMA VAN DOORSSELAERE

weduwe van Mijnheer
FRANS RUYS
en echtgenocte van Mijnheer
OSCAR DE BRUYCKER

geboren te Overmere op 21 maar! 1876 en atdaar naar
het eeuwig leven op 7 augusius 1962,

Gesterki door het H. Oliesel.

Schoon was het feven van moeder. Heel haar leven
fs moeder moeder gewees!t voor haar falrifke kinderen.
Liefde was ze voor frien, Liefde door haar vele offers,
door haar goedheid en foewlfding, Haar levenswerk,
haar kinderen gekroond door haar affers (s onvergefe-
ik, Het lijden in al zifn vormen maakle haar doorheen
vele lasfige en moelifke jaren grootf, vol liefde en
goedheid. — Moeeder sierde haar leven met rozen van
gebed  in het dagelijkse rozenkransgebed lag haar
stenn voor de nieywe dag, die op koms!f was, lag haar
firacht en sterkfe. Door de sterk makende gebedsrozen
mockt zeop O.L . Heer betroawen.

Dierbare echfgenoot, wvele faren hebben we nog
samen kaneen feven denk veel gan moeder inyw gebed.
en aan fhaar feven.

Geliefde kinderen, vergee! moeders voorbeeld niet,
Ik heb voor u alles gedaan wat ik kon, Weest goed voor
efkaar en denfit aan moeder fn ow moeilfitheden. Bidt

voor moeder “s avonls en vooral inouw zondagsmis,
Tol weerziens hivrboven

Dierbare _fmm'.!'.f::' en vrienden. dank voor ow gene-

genhel Len befangstelling, Uw dank zij cen goed gebed.

_ Eerwaarde Zusters, harte{fke dank voor uw grote
liefde en uw goede zorgen.

. vef Harf van Maria, wees mijn heil, 3°0 dagen rfi,

Uw Lfeelneming in het verlies
van haar die ons zo dierbaar
was, schonk ons veel troost,
en uw ge}:-ed was een kostbhare
i‘mlp voor onze welbeminde

l)\*El"It‘.l’If_‘nE.

Wij danken U daarvoor van harte.
De familign
RUYS,

VAN DOORSSELAERE,
en DE BRUYCKER.

DR Oe00EE | BONTINGE DVERWMERE




