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Gedenk dankbaar in uw gebeden
Mevrouw

Francisca Hachel Annaert

echtgenote van

de Heer Alfons DE SMEDT

geboren te Hofstade op 23 april 1912
en godvruchtig overleden in de O.-L.-Vrouw
Kliniek te Aalst op 17 maart 1982,

gesterkt door het H. Sakrament der Zieken.

Wij zijn bedroefd om het heengaan van onze
goede echtgenote, moeder en grootmoeder.

Scheiden doet altijd pijn, maar wij bewaren van
haar het beeld van de bezorgde en beste moeder
die altijld moedig door het leven ging, tot in
haar laatste levensdagen. Zij was een vriendin
voor iedereen en bekommerd om het welzijn
van de anderen. Daarom danken wij voor haar
genegenheid en toewijding als echtgenote en
moeder,

Wij weten dat zij nu verder leeft in Gods
nabijheid vanwaar zij over ons zal blijven waken.

Beste echtgenoot, kinderen en kleinkinderen,
zeer harteliik dank ik u allen voor uw vriend-
schap en genegenheid. Gij hebt mijn leven
zonnig en blij gemaakt, Nu ik van u afscheid
neem, vraag ik u mijn gedachtenis in ere te
houden door een blijvend gebed voor mij.
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Heer, geef haar, na een leven van zorg en
arbeid de eeuwige rust.

Uw gebed was een steun voor de overledene
en uw deelneming een ware troost.
Daarvoor danken U :

De Heer Alfons DE SMEDT,

De Heer en Mevrouw Jozef DE SMEDT-
DE MOL Mariette, kinderen en kleinkind,

De families ANNAERT, DE SMEDT,
MUYLAERT en CORTHALS.

Begraf. Camiel Van Caekenberghe, Hofstade.
Druk. Huis De Cock, Dorp 3, Hofstade.



