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Weest waakzaam, want gij weet niet wan-
neer de Heer komt... en wat lk totu zeg,
zeg lk tot allen: weest waakzaam! (Mk 13, 35vv)

T
Gedenk in uw gebed de ziel

van Mevrouw

Elvire VAN DER POORTEN

echtgenote van de Heer
FRANS VAN DER HEYDEN

geboren te Overmere, op B december 1910 en
bij een pijnlijk ongeval schielijk overleden te
Laarne, op 7 juli 1973.

Vol droefheid om het onverwachtoverlijden
van onze dierbare, zoeken wij hoop en troost
bij de barmhartige God.

« Uit angst en nood stijgt mijn gebed,
o Heer, wil naar mij horen.

Wanneer Gij op ons falen let,

zijn wij, o God, verioren.

Maar in uw eindeloos geduld

delgt Gij de menselijke schuld,

en zegent die U vrezen;»

(naar psalm 129)

Heer onze God, wij bidden U voor onze
dierbare; gedenk het goede dat zij gedaan
heeft, in 't bijzonder haar liefdevolle zorg
voor haar gezin en haar lieve kleinkinderen,

Op uw barmhartigheid berust onze hoop dat

wij haar zullen terugzien in uw eeuwige heer-
lijkheid.

H. Maria, Moeder Gods, bid voor ons,

De familias VAN DER POORTEN,
VAN DER HEYDEN,

VAN DRIESSCHE,

DE RIJCKE en

KERPEL.

danken U zeer hartelijk voor de troosivolle
blijken van deelneming en gebeden,
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