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Eens wordan wij bevrijd uit de macht der verganke-
lijkheid en zal de heerlijkheid van de kinderen Gods
in ons zichtbaar zijn,

Door dit aandenken vragen wij U een gebed
voor de onsterfelijke ziel van de heer

Marc, Maurits, Maria
VAN DER POORTEN

zoon van
André en Leona Qaosterlinck
geboren te Lokeren, op 25 september 1960 en

overleden te Lokeren, de 8 fabruari 1977.
Hij ontving het Sakrament van de ziekenzalving.

Heer, wij proberen te bidden, het enige wat we kun-
nen. Terwijl dic jonge leven stilaan openbloeide en
nog zoveel beloofde veor de toekomst, kwam onver-
wachts het einde, Onbegrijpelijk. De lcegte die hij
achterlaat thuis en op de school doet vreemd aan. Té
jong toch hebt Ge hem ons ontnomen. Yergeel dac
wij verdriet hebben. Kom ens klein geloof te hulp,

Marc was een zachte. vredelievende jongen. Met
ijver legde hij zich toe op zijn studies, waarin hij —
zonder een uitblinker te zijn — flink prestzerde.

In sport en spel leefde hij zich uit, was hij tenvolls
zichzelf, kon hij de kleize zorgen vergeten, die hem
zo vroeg reeds teken den. Het maakte hern echter niet
bitter of ruw tegen zijn kameraden, weal, geduldiz en
begrijpend voor wie niec begrepen. Een moedige jon-
gen moest hij zijn, om bliigezind en vol fevenslust
toch de vele dingén uit de handen tz geven ; een beet-
je sterven reeds. Zo had hij al een stukje wegalge-
legd naar God toe,

Thuis was hij allereerst een liefste zoon en fijne
brosr. Hij kon het thuis zo gezellig mak:zn en hoe
graag hielp hij moeder niet bij het huishoudelijk
werk.

Hij hield ook zizlsveel van zijn peter en meter. Bijna
dagelijks ging hij er even op bezoek. omdat hij wist
welke vreugde hij hun daarmee bezorgde,

Dic alles en nog zoveel meer maakte hem rijp veor
het grote Geluk waar we allen naar trachten : bij
God te zijn,

Marc, je leven was slechts een ghimlach, zo vlug
voorbij. Maar nu glimlach je verder op ons van bij de
Heer, voor altijd,

Marc, lieve jongen, moge je korte, maar prachtige
leven in onze gedachtenis blijven als een traost in
ons verdrict en als een aanmoediging om in geloof
en dienende liefde onze levensweg te gaan,

Waak wvanuit Gods geborgenheid over ons, die je
lief zijn.

Uw deelnaming in het verlies van hem die ons
zo dierbaar was, schonk ons veel troost, en Uw
gebed was een kosthare hulp voar onze welbe-
minde overledene.

Wi} danken U daarvoor van harce.

André en Leona Van der Poorten-Oosterlinck,

Luc Yan der Poorten,

Edgard en Maria Van der Poorten - Rombaut,

De families Van der Poorten. Qosterlinck,
Rombaut en Verschelden.
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