Aline Van Der Putten

Geboren op 16-03-1908 te Wichelen
Overleden op 16-02-2001 te Mere
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Aline VAN DER PUTTEN
Weduwe van
Frans DE VLEESCHOUWER
en Jeroom CASIER
Geboren te Wichelen op
16 maart 1908 en Godvruchtig
overleden in rustoord “Meredal” te Mere
op 16 februari 2001.
Gesterkt door de ziekenzalving.

De families VAN DER PUTTEN,

DE VLEESCHOUWER en CASIER,
danken u voor uw blijken van medeleven
tijdens hun rouw.

Begraf. Janssens, Ottergem 053 /80 15 98
Rowwcentrum Calders, Mere 053 / 83 31 35
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Liefite ‘Mety,
Jouw leven van bijna 93 jaar in woorden gieten, is
moeilijk. Beelden en herinneringen vertellen misschien
wel meer: [k koester de momenten dat je mij verhalen
vertelde over heksen en tovenaars, op de bank onder de
notelaar; dat wij samen eieren raapten in het fzpméak;
dat ik bij jou op schoot kroop, in je haren woelde en je
bezighield, zonder dat het je ooit teveel werd. En steeds
stond een grote ketel dikke soep te pruttelen op 't vuur
toen we op bezoek kwamen.

Bezoek dat had je zo graag. Ook , en vooral, in

't rusthuis. Je ogen lachten toen ik je kamertje binnen-
kwam: ‘ Ab, Marianneken, ben je daar!

En toen vertelde je over de Rimeir en de tijd van toen.
Of je luisterde gewoon. Ik ken niemand die zo goed kon
luisteren als jij, h:g'.

Ik ken ook niemand die zo begaan was met anderen. Je
leefde zo intens mee met de vreugde en 't verdriet van je
familie en iedereen in het rusthuts. Nooit heb ik je horen
klagen, hoewel je het soms echt moeilijk had.

Dan zei je eenvoudig “ oud worden is lastig” , maar
even later lachte je hartelijk om de mop die ik je voorias
uit de scheurkalender.

Joww optimisme, ‘metj, je open hart en je doorzetting,
zijn voor ons een voorbeeld. Ik zal je ontzettend missen
maar ben tegelijk enorm dankbaar das jij mijn liefste
met] was.

Marian
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