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Miemand heeft grotere liefde dan hij
die zijn leven gaf voor de zijnen. (Joh. 15, 13)

f

Dit weze een wvroom aandenken
en ean uitnodiging tot gebed
veor de heer

Octaaf VAN DER PUTTEN

echtgenoot wan mevrouw
Anais COPPENS

geboren te Wichelen op 17 maart 1505 en
godvruchtioc overleden te Aalst
op 23 december 1978,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

In ononderbroken arbeid en vaderlijke bezorgd-
heid heeft hij zijn leven doorgebracht; steeds
trouw aan zijn kristelijke plichten.

Hij leefde niet voor zichzelf, maer in alle een-
voud en met een goed hart stond hij steeds
ten dienste van de anderen.

Wij danken u vader, voor het voorbeeld van
uw leven : wvoor uw diepmenselijke goedheid,
uw rotsvast geloof, uw opvallende eenvoud en
uw onkreukbare eerlijkheid. Wij danken u
vooral omdat gi] zoveel van ons hebt gehouden
en ons geleerd hebt hoe wi] goed moeten zijn
voor de evenmensen.

Dierbare echtgenote, samen hebben wij in stille
liefde alles opgebouwd tot welzijn wvan ons
gezin doorheen de goede en de kwade dagen
van het leven. Wi] hadden gehoopt nog een paar
jaartjes samen gelukkig te mogen zijn maar God
heeft het anders beschikt. ZiHn Wil geschiedde.
Ik dank u Innig voor die vele ogenblikken van
intens geluk en uw liefdevolle zorgen.

Dierbare kinderen en keinkinderen, ik dank u
voor alles wat ge voor mij hebt gedaan, uw
Innige toewijding, uw hartelijke liefde en uw
tedere zorgen.

Dierbare broer, zuster, familieleden en vrienden
voor de kleinste attentle van genegenheid en
meeleven dank ik u oprecht. Tot wearziens in
het Vaderhuis. Onze |iefde =zal niet sterven
want we blijven allen verenigd in ons dagelijks
gebed.

QO.-L.-Vrouw van Lede, bid voor hem.

De families VAN DER PUTTEM, DE CLIPPEL,
COPPENS en MOREELS,

danken U voor de blijken
van deelneming in hun rouw.
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