Florent De Rouck

Geboren op 26-08-1881 te Berlare
Overleden op 19-06-1926 te Berlare

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

Gelukkig hij, dien de Heer bij zijne komst
bereid vindt. Lue. XI1, 37.

¥

BID VOOR BE ZIEL VAN

FLORENT DE ROUCK

echtgenoot van

ALIDA VAN DE WIELE

geboren te Berlaere den 26 Augustus 1581 en
aldear godvruchtig overleden den 19 Juni 1926

Versterkt door de HH. S8acramenten.

De vreugde onzer harten is uitgedoofd ; de
kroon is van ons hoofd gevallen, daarom is
ons gemoed van droefheid overstelpt. O onver-
hiddelijke dood, die zoo pijnlijk de banden der
liefde breekt. H. Hier.

Hoe gelukkig is de mensch en hoe voor-
zichtig, die nu tracht zoodanig te wezen in het
leven, als hij wenscht bevonden te worden in
het uur van den dood. Nav. I, 23.

** Neig uw oor, 0 Heer, tot onze gebeden,
waardoor wij van uwe barmhartigheid cotmoe-
dig afsmeeken, dat gij de ziel van uwen die-
naar in het oord van vrede en licht zoudt wil-
len plaatsen en deelgenvot uwer heiligen ma-
ken. Door J.C.O.H. Amen.

Dierbare echtgenoote, vader, zusters en hroe-
ders, weent niet gelijk zij die geene hoop heb-
ben. Hij, dien gij bemint leeft nog. Zijne ziel
is weergekeerd tot haren oorsprong. Hijis u
voorafgegaan naar de eeuwige woon des He-

mels en verwacht u daar.

Bermhertige Jezus, geef hem de eeuwige rust
7 jaren en 7 quadrag.

Bearlaere wad YanUvtvanck.






