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Vandaag is de mensch in volle gezondheid
en morgen is hij als een rook verdwenell.

BiD VOOR DE ZIEL
VAN ZALIGER
FRANS ROELANDT
WEDUWNAAR VAN
IKMPMA DUWIEZ

geboren te Erembodegem den 7 April 1871
en godvruchtig overleden te Welle
den 15 funi 1937,
versterkt door de H.H. Sacramenten.

Van zijne jeugd af vreesde hij God en on-
derhield nauwkeurig Zijne geboden; hij bleef
in de vrees des Heeren volharden en diende
Hem trouw al de dagen van zijn leven.

Hij was een trouwe echtgenoot, een goede
vader die zijne kinderen innig liefhad en zich
aan hun welzijn gansch toewijdde.

Heer, Gij hebt deze die ons zoo dierbaar
was en ons geluk uitmaakte aan onze teedere
liefde ontrukt. Uw wil geschiede op aarde als
in den hemel,

Vaarwel, beminde kinderen, kleinkinderen
eén bloedverwanten ; ik dacht niet u zoo spoe-
dig te moeten verlaten, doch matigt uwe droef-
heid, stilt uwe tranen, Gods raadsbesluiten
ziin ondoorgrondbaar... Eéns zien wij elkan-
der weder in den Hemel. Intusschen vergeet
uwe ouders nietin uwe gebeden.

Mijn jezus barmharhgherd 100 ciag&n afl.

De pfechf.:ge {.fjkdlensf en begrafems heb-
ben plaats gehad in de parochiale kerk van
Welle, op Vrijdag 18 Juni, te 9 uur.







ZALIG AANDENKEN

VAN MIJNHEER
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