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_ Hebt medelijden met mij, gif ten minste die mij-
‘ne vrienden zijt, want de hand des Heeren heeft
mij geraakt.

¥ &
BID VOOR DE ZIEL
van

AUGUST VAN DEN STEEN

echtgenoot van
Marig CLEMENT

Geboren te Overmeire den 2 December 883 en |
overleden te Zele den I7 November 1917. X
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In een rouwhuis herinnert men ons het einde
| van alle menschen, en hij die nog leeft overweegt
wat aanstaande is. (ECCL. ViL.)

O dood, 0 groet geheim der dood ! ‘hoe wel leert

gij ﬂns kennen wat wnj in deze wereld zijn.
(NAV. (‘.‘Hﬂl

- Waakt want gij weet niet’ welke wisr uw Heer
{ zal komen: (MAT. XXIv—42.)

. Gedenk u mijner o Heer, naar uwe her nhertig-
heid ter wille uwer goedheid ; want Gij zijt goed

' en genadig, en van groote guedert:erenhmd voor
1 .allen die U aanroepea. (PS. 24-7—PS. §5.5)
- Duurhare echtgenoote en hlﬂedvurwaut_n, drﬂ& 1
. diden ; doch weest niet nntrnusthaar als;

g gesne hoop hebben. Toon mij uwe g

de]l]d:n door uwe gebeden.

T88ius, ceef hem de eeawige rust.
W j. en 7 maal 49 dagen afl.)

Geloof, Hoop en Liefde.
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