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God, in zijn goedheid, beproeft ons in dit
leven om ons in het ander leven te sparen.

.[.

Vroom aandenken wan

Maria Leonia VAN DEN STEEN
weduwe van Louis DE BISSCHOP

lid van de Bond van het H. Hart en van
andere godvruchtige genoctschappen

geboren te Wieze de 3 mei 1890 en god-
vruchtig overleden te Herdersem de 15 mei
1964, gesterkt door de h.h. Sacramenten der
zieken en de pauselijke zegen.

Ik heb mijn ogen omhcog gericht om hulp,
en mijn redding is gekomen wvan de Heer.
die hemel en aard gemaakt heeft.

Na een hard leven en een voorbeeldig ge-
duld heeft de Heer haar, mogen wij verho-
pen, zijn hemelen geopend.

De oprechtheid van haar hart won haar
de genegenheid wvan allen met wie zij om-
ging.

Ik dank U, o Heer, omdat gij mij uit de
ellende van dit leven gercepen hebt tot de
plaats van verkwikking, licht en wvrede.

Beminde kinderen en kleinkinderen, bloed-
verwanten en vrienden, weent niet zoals de-
zen die geen hoop hebben, doch bidt woor
mij opdat de Heer mij moge genadig zijn en

wij elkaar mogen terugvinden in de Hemel.

En U wooral, eerwaarde zuster, die mij
zo liefderijk hebt werzorgd, U dank ik uit
ganser harte. Moge ik uw wvoorspreekster
worden bij de Heer.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zalig-
heid ! (300 d. afl

Mijnheer en Mevrouw Petrus De Bisschop-
D'Haeseleer en kinderen Willy, Nelly,
Dianielle en Danny,

Mijnheer en Mevrouw Jan Nuelant-De Bis-
schop en kinderen Marc, Frans, Chris-
tianne, Marleen en Annemieke,

Mijnheer en Mevrouw Prosper Van Dooren-
Nuelant en zoontje Erik,

Mijnheer en Mevrouw Petrus De Geest-
Nuelant en zoontje Geert,

De familiegn Van den Steen, De Bisschop,
Timmermans en Van Essche,

danken U wvoor uw blijken wvan
deelneming.

Druk. A. De Medts, koster, Meldert



