Marie Rachelle Van Der Biest

Geboren op 17-01-1913 te Sint-Lievens-Houtem
Overleden op 19-10-1985 te Zottegem
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«|k dank de Heer dat hij mij altijd heeft ge-
leid : ik val niet, want hij staat naast mij»
(Ps. 16)
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Wil biddend gedenken de ziel van

MEVROUW

Marie, Rachelle
VAN DER BIEST

weduwa van de Heer
Leonce Richard CALLAERT

geboren te Sint-Lievens-Houtem op

17 januari 1913 en godvruchtig overleden

in de kliniek St.-Elisabeth te Zottegem

op 19 oktober 1935,

Gesterkt door de H. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Niets is zekerder dan de dood, niets meer
onzeker dan het uur van afscheid. Gelukkig
en wijs is de mens die zijn best doet om zo
te leven dat de Hear hem stesds berasid
vindt bij Zijn komst.

De diarbare overledene was sen vrouw wiens
leven getekend was door werken en zorgen
voor haar gezin. Zij heeft veel en harde be-
proevingen gekend, doch haar eenvoudig en
oprecht Geloof was haar sterkte om alles
geduldig te dragen. Moge de Heer nu in
Zijn barmhartigheid heaar opnemen in het
Eeuwig leven.

Beste familie en kennissen, in goede en
kwade dagen hebben we mekaar gesteund
en gelukkig gemaakt. Dank wvoor de goed-
heid en de vriendschap. Gedenkt mij in een
vroom gebed.

Heer, geef haar de Eeuwige rust.

De families VAN DER BIEST, CALLAERT,
BEQUE en DE SMET,

danken U voor de blilken van deeineming
in hun rouw,

;gr. an “;;-ram. Van Dorpe-Pluym, St-L.H.
Druk. De Moor-Landrieu, St.-Liav.-Houtem



