Patrick VIaeminck

Geboren op 27-01-1966 te Wetteren
Overleden op 21-03-1985 te Gent
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Ten Paradijze geleiden U de Engelen.
De Vader riep bij Zich in eeuwige vreugde van
Zijn heerlijkheid zijn trouwe dienaars:

-l.
De Heer Geert Vlaeminck

geboren te Wetteren op 23 juni 1960 en overle-
den te Uitbergen op 20 maart 1985,

De Heer Patrick Viaeminck

geboren te Wetteren op 27 januari 1966 en over-
leden in het Akademisch ziekenhuis te Gent op
21 maart 1985.

Gesterkt door de laatste H.H. Sakramenten
in extremis.

Vader in de hemel,
zij zijn doorheen de donkere poort die wij vre-
zen, waarachter het land van uw vrede ligt.
Geef hun vergiffenis van alle menselijke zwakhe-
den en tekorten.
Laat hen omwille van hun diep verlangen om een
goed mens te zijn, voor altijd wonen in uw
eeuwig licht.

Laatons sterk aan elkaar verbonden, verder le-
ven in uw liefde.
Vanuit uw liefde blijft hij ons mysterievol nabij.
Eens lopen onze wegen weer samen in uw
eeuwigheid.

Liaye Geert an Patrick,

Yoor geen goud hadden wij jullie willen mizsen.
Die korte tijd die wij allen samen hebben gehad,
al jullie hulp en liefde, die wij kregen, zitten diep
in ons hare,
Maar de pijn die wij hebben van jullie heengaan.
Dat is moeilijk te aanvaarden,
O mijn God waarom dan toch, wat hebben zij jou
aangedaan.
Zij waren nog zo Jong.
Wij weten dat alles een boodschap heeft die
komt van hogerhand.
Maar O Heer die boodschap geeft ons smart.
Oock al komt voor Geert en Patrick dan nu het
beloofde land.

Jullie vader, moeder, broers en zusters.

De families: VLAEMINCK, DAUWE, DUQUET
en DE SCHRI|VER.,
danken u voor de blijken van
deelname in hun rouw en om
de steun uwer vrome gebeden
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