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Dankbare herinnering aan
De heer

GUSTAAF WYNANT

Weduwnaar van Mevrouw Maria VAN ACKER
en Mevrouw Jeanne MERTENS

Geboren te Welle op 16 november 1914 en naar

"de overkant" gevaren waar God op hem wachtte
op 16 oktober 1994,

"Ga in het schip, zegt Gij, steelc van het strand
Vaar tegen wind en 6if, vaar naar de overkant,
wacht daar op Mij."

Verrassende God, Gij vraagt ons in geloof, het risico
te aanvaarden alle "strand-zekerheden" los te laten
in wind en tij, in tepenslag en dood, alleen te
vertrouwen op uw uitgestoken liefdevolle hand.

Zo heeft papa ons voorgeleefd in diep geloof dat aok
"dicpgang” gaf aan zijn leven waarvan wij dankbaar
al het mooie in her-in-nering willen bewaren en
verder door beleven in ons eigen leven. De dank-
baarheid om alles wat wij van hem ontvingen,
bedaart ons verdriet om zijn heengaan ... naar U die
hem nog zoveel beter kende en nog zoveel meer
liefhad dan wij het hem konden tonen.,

Uw mens geworden Zoon, vaak alleen erkend als de
"zoon van de timmerman”, ... en papa "hadden iets"
met elkaar. Hij was cen "vakman" dic in respect voor
zijn materiaal, het hout, en in dienstbaarheid voor
allen die op hem beroep deden, alles "af” maakte.

"Wonderen” hebben zijn handen verricht door de
kundigheid die Gij hem hebt gegeven. Gij hebt hem
cen leven van bijna 80 jaar gegund, maar toch had
hij nog altijd zoveel te doen. Nu geeft Gij hem de
rust van uw trouwe dienaar en, ingeslapen, ziet hij U
nu met nieuwe ogen zoals Gij zijt, "Vader", zoals hij
het voor ons was: liefdevol en toegewijd.

En toch was hij nog zoveel meer dan wij van hem
wisten of vermoedden - dat was zijn peheim mer U.
Geef dat wij nu in de stilte ons nog meer nabij
mogen weten en alles wat hem dierbaar was, verder
mogen waar maken.

"Ik ben het, zegt Gij dan. Kom maar met Mij
mee naar de overkant.

Wees maar niet bang, zegt Gij,
hier is mifn hand.” (M. Jacobs)

De families WYNANT, VAN ACKER, MERTENS,
VERBEKE, VAES en WYNANT danken U cprecht
voor uw medeleven en gebed.
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