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Afscheid nermen van een gefiefde die sterft,
is mef dankbara handen meedragen
alles wat waarde heaft om van ta laven,
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Bidprentje van
de heer

LEON SERAFIEN PLETINCK

echtgenoot van mevrauw

ELISA VERLEE

geboren te Zele op 16 mei 1921
en er overleden op 14 augustus 1991,
gesterkt door het Ziekensakrament.

Lid van de Kristefijke Bond der Gepensioneerden en
van "Kerk en Wereld",

Viak voor het feest van Maria's verheerijking is deze
goede man uit onze wereld heengegaan, net toen we
als gelovige mensen gingen vieren dat wij in Gods
hand zijn, zelfs over de dood heen. Voor Leon is het
werkelijkheid geworden. De maand augustus van dit
jaar werd voor hem de definitieve oogstmaand. Het
was echter te vroeg. Hij was nu juist de man die nog
gezond en sterk was en die zin conditie dagelijks
verzorgde. Het werken in de tuin, de dagslijkse fiets-
tocht, het hield hem allemaal fit. Tot de dag dat het
bericht van een ziekte gemeld werd,

Het is nog niet zo lang geleden. Ze greep zo viug om
Zich heen dat zijn krachten zienderogen afnamen. Hat
ging allemaal zo snel, het is moeilijk om aanvaarden.
Lieve man, vader en peter, het doet ons pijn nu reeds
afscheid te mosten nemen van jou. Wat een verjaar-
dagsfeest bij ons had moeten zijn werd een pijnlik
verlies. Er was nu tijd om van alles te doen en vele
bezoeken af te leggen. Het heeft niet kunnen zijn.
Doorheen onze tranen trachten wij nu de schone
dingen uit jouw leven te zien en we proberen ze ook
dankbaar een plaats te geven in onze"herinnering en
in ons hart. Vouw jij nu met ons je handen, bid jij voor
ons om sterkte, wij bidden voor jou, dat je in de vrede
van de Heer mag zijn.

Gad,

wij bidden U

dat er niets van dit mensenleven

verloren zal gaan

en dat hij in alles waarin hij groot is geweest
tot ons mag blijven spreken

juist nu hij gestorven is.

De familie dankt U om uw medeleven,
om uw gebed en uw aanwezigheid.
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