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Te vlug naar menselijke berekeningen, ging

STEFAAN PLETINCK

naar zijn Schepper terug.

zoontje van
ETIENNE en GRETA ONGENA

geboren te-Lokeren op 16 augustus 1981
en overleden te Gent in het Akademisch
Ziekenhuis op 25 ockliober 1983,

Stefgan, hoe blij en guitig was uw lachje.

Je kon nu reeds lopen - lachen - spelen.
Uw woordjes waren ons meer en meer
varstaanbgar geworden,

an wij waren zo fier op jou,

In uw korte leven

habben wij maanden gekend

van hoop, van vrees en opluchting.
Vooral de laatste weken

waren ons zo hoopvol.

Het heeft miet mogen zijn.
0. L. Heer heeft u bij Hem apgsnomen
om nu reeds Zijn geluk te mogen delan,

Daq vake en moeke,

ik bliff glimlachen tegen u,

om al de kommer en zorgen om mij.
Dag Kristien, wat hadden we samen
nag kunnen beleven als broer en zus,
Cag grootva, dag grootmoeder.

Dag allemaal.

God gaf hat ons,

God nam het ons, .
Gods name zij geprezen.

't Was wel blj ons,

t ging weg van ons,

't was beter in de hemel.

Daar blijft het ons,

daar wacht het ans,

daar zien we 't eenmaal weder.

{G. Gezelle)

Etienne en Greta PLETINCK -ONGENA
en dochtertje Kristien

blijven u dankbaar voor uw gebed
en uw meevoelen in hun rouw.
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