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"Zoveel soorten wvan verdriet,

ik noem ze niet,

Maar &én, het afstand doen ern scheiden,
en niet het snijden doet zo'n pijn...
maar het afgesneden zijn.

.|_

Innig en vroom en dankbaar
zullen wij blijven gedenken

de heer

WILLY PLETINCK
echtgenoot wvan
CAROLA DE SCHAEPMEESTER

Hij werd geboren te Zele op 20 maart 1953
en overleed bij smartelijk ongeval
te Dendermonde op 31 oktober 1981.

(M. Vasalig).

Hoe wverandert in dit uur van dood en rouw de
kijk op de gardse dingen.

Hoe vergankelijk is de werkelijkheid van deze
wereld.

Gistersn nog de sterke man in zorgende toe-
wijding voor vrouw en kind, in blijvende dienst-
baarheid voor vader en moeder en familig, in
hartelijke genegenheid wvoor zoveel vrienden...
vandaag de eeuwigheid.

Hij was ons zo nabij en thans is tussen hem
en ons een zware poort gesloten. Wij staan
zonder woorden, behouden slechts zijn beeld,
voelen de leegte en geen mensenwoord dekt
dit gemis.

God, onze Vader,

Wij staan wvoor U, gebroken van wverward wverdriet.
Om al de liefde .en de goedheid en de vreugde
die hij ons in zijn korte leven gaf, wvalt dit

Drukk. De Geest, Zele

verlies ons zo onzeglijk zwaar. Wij vertrouwen
hem U toe en buigen het hoofd wvoor het on-
doorgrondelijk raadsbesluit waarin Gij ham tot
U geroepen hebt.

Zoon van God,

Gij die zelf water en bloed hebt gezweet uit
angst wvoor de dood; Gij die schreiend hebt
gesmeekt : “'Laat die kelk aan Mij voorbijgaan',
gun ons de tijd om opnieuw te leren bidden :
uw Wil geschiede op aarde als in de hemel.

Gegf ons de kracht om in dit kalvarieuur uw
kruis te dragen en U te volgen in het bittere
udr van wverlatenheid. g

Schenk ons geloof in de verlossende waarde
van het lijden, dat uiteindelijk wvrucht draagt
van eeuwig leven.

Geest van God,

Gij die ons toegekeerd hebt naar elkaar en
aan elkaar gegeven, leer ons verstaan het
dodelijk geheim : van liefde komt groot lijdan.
Laat ons in liefde sterk aan elkaar verbonden,
in uw Liefde wverder leven... zo blijft hij ons
geheimnisvol nabij, zo blijven wij voor elkaar
gen steun en troost, zo lopen onze wegen eens
weer samen in uw eeuwigheid,

God, Vader, Zoon en Geest
Geef hem eeuwige rust en vrede !

Mevrouw Willy Pletinck-De Schaepmeester
en dochtertje,

heer en mevrouw Cyriel Pletinck - Van de Velde,

heer en mevrouw Willy De Schaepmeester -
Van Geert,

de families PLETINCK, DE SCHAEPMEESTER,
VAN DE VELDE en VAN GEERT

zijn u dankbaar om uw gebed en uw medeleven.
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