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Vader ... onze vader, zegden wij

je hoorde er toch altijd bij

Rust nu veilig bij de Heer

kijk met ons zusje en broers op ons neer.

.1.

Dankbaar aandenken aan
De Heer
Raphaél VLAEMINCK

Geboren te Uitbergen op 7 mei 1921 en godvruchtig
overleden in het O.-L.-Vrouwziekenhuis
te Aalst op 23 juli 1997
Gesterkt door de H. Sacramenten.

Lid van de Fanfare “Sint-Pietersvrienden” - Uitbergen
Lid van de Koninklijke Fanfare “De Verenigde Vrienden”
Lid van de Bond van de Gepensioneerden
Vereerd met verschillende eretekens

Vader, één uit duizend kunnen wij U noemen,

al zal men nooit je naam voor altijd blijven roemen.
Maar al je kinderen dragen u diep in 't hart
niemand kan ons begrijpen en delen in de smart.

Ge hebt gewerkt, gezwoegd en leefde voor je kroost,

bij hen vond g'in ons midden een schamel woordje troost
Een meisje en twee jongens leidde je naar hun graf

Het ongeval was tragisch en nam ze van je af.

Ge waart zo kranig, vader, en hield je schijnbaar sterk
met zorg en grote liefde , voltooide ge uw werk

Er mocht ons niets ontbreken, ge hield ons huisje warm.
Bij u vonden we troost en huilden op uw arm.

Ge hebt zovele vrienden hier in de maatschappij.

De fanfare was uw leven, daar hoorde je graag bij.

In vreugde en verdriet vindt men soms bij muziek

een klein sprankeltje hoop, maar niemand die dat ziet.

Liefste vader, we zullen u erg missen.

En hoopten dat de dokters zich nog konden vergissen
maar de Heer nam je mee naar een rustig bestaan.
Dank u, beste vader, voor wat gij voor ons hebt gedaan.

De families VLAEMINCE en DUQUET danken u voor de
blijken van medeleven en gebed.
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