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Dankbare herinnering aan
de Heer

PAUL HEEKHOUT
echtgenoot van
Mevrouw Helena MQOENS

geboren te Berlare op 20 augustus 1945
en godvruchtig overleden in het
A. Ziekenhuis te Gent op 24 juli 1986,
gesterkt door het H. Sacrament der Zieken,

De Familie dankt U
voor uw aanwezigheid en gebed.

Zoals Jezus tot zijn leerlingen sprak, zo spreekt
Hij ook tot ons :

"Maak U geen zorgen, geloof in God en
geloof in Mij. In het huis van mijn Vader
is plaats voor velen.

Ik ga heen om 00k voet u een plaats
gereed te maken. Dan kom ik terug om u
op te nemen bij mij, opdat ook gij zult zijn
waar ik ben."

-
Paul was een echte volksvriend, die door ieder-
een graag werd gezien. Hy was altijd blij moedig
en opgeruimd, 5til en als verborgen droeg hij
de kwalen en de lasten van zijn ziekte en
aanvaardde alles met moed en vertrouwen,
steeds nog bekommerd om het leed van anderen,

Lieve Helene, te vroeg worden wil gescheiden,
dank voor al uw zorgen dag en nacht, dit is
geen vaarwel, wij zien elkander weer,

Beste kinderen, bliif samen verenigd rond
moeder en troost haar in deze beproeving.

Dierbare Moeder, familieleden en vrienden,
dank voor al uw genegenheid en wvriendschap,
vergeet mij niet.

Begraf. Camiel Yan Caekenberghe, Hofstade.
Druk. Huis De Cock, Dorp 3, Hofstade.



