Honoré Van Weyenberghe

Geboren op 09-02-1903 te Mer

Overleden op 23-04-1976 te Aalst
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Voor al wie in U gelooft, Vader,
wordt het leven veranderd, niet weggenomen.

BID VOOR DE ZIEL VAN
de He er

Honoré Van Weyenberghe

echtgenoot van Meviouw

Hortense Redant
geboren te Mere op 9 februari 1903 en godvruchtiy
overleden te Azlstop 23 april 1876
gesterkt door de H, Sakramentien

"Ik ben de verrijzenis en het leven, wiein mij gelooft
zal leven, ook al is hij gestorven,.” Deze troostvelle
woorden van de Heer tonen ons de diepe zin van le-
ven endood voor de kristen

Honoré is de weg van het leven gegaan in eenvoud,
noeste arbeid en dagelijkse zorg voor zijn dierbaren.
Zoals elk mensenleven bracht het wel en wee, maar
manmoedig heeft hi] getracht zijn plicht te volbrengen
Dan kwam ook voor hem de harde beproeving, name-
lijk vast te steilen dat het lichaam stilaan altakelde
en dat mensekjke krachten begaven. De liefderijke
zorgen en gebed van zijn dierbare echtgenotg en kin.
ren wiren voor hem een troost en sterkie,,

Dierbare echtgenote, kinderen en klsinkinderen, ik
dank u voor uw genegenheid en ligfderijke zongen.
Vergeetmij niet in uw gebeden. Gods liefde brengt
ons eenmaal wederom samen voor altijd.

Mw Hortense Redant,

Hr en Mw Slabbynck-Van Weyenberghe
en kinderen,

Hr en Mw Muylaert-Van Weyenberghe
en kinderen,

De families Van Weyenberghe,
Redant,
Van Impe,
Van Landuyt,

Bedanken

Dirukk Redant, Mere
Begralenisyen De Rop, More



