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Gedenken wij dankbaar de heer

René DU MON

Waerknemer bii de Dienst voor Douane
en Acclinzen, Antwerpen

achtgenoot van
Elza SCHEPERS

geboren te Deuwrne op 30 sugustus 1921
en overleden te Antwerpen
(Alnemeen Ziekemhuis Middetheim]
ap 24 februar] 1982.

Voorzien van de H.H. Sacramenten der Zieker
en de Apostolische Zegen "'In Articulo Mortls'

Het waren de dagen, waarin we meditoerden
over dood en leven, de dagen, waarin we met
onze overledene in geloof gekonfronteerd werden
met het mysterie van de dood,

We moesten afscheid nemen van een goede en
beste vriend, iemand, die we eigenlijk nog niet
wilden afstaan, zoals hijzelf nog geen afstand
wilde doen van ons.

Zoveel jaren hesft hij in weer en wind mensen
de weg gewezen, geholpen om de grote zee te
kiezen. Nu is hij zelf beland in de haven, waarin
niets hem nog moeilijkheden bezorgt.

Zoveel jaren is hij de leidsman gewesest op wie
men kon rekenen Velen kwamen hem om hulp
vragen, nooit zijn zij onvoldaan wvan hem weg-
gegaan; René was steeds boreid om een dienst
te bewljzen.

Als men dat in eerlijke fierheid mag getulgen,
dan mag men zeggen @ deze mens leefde niet
zoor zich zelf alleen. De moeilijke dagen wan
het leven heeft hij in liefde doorworsteld.

Hij maakte nog plannen voor latzr... En nu... nu
keren wij ons naar de hemelse Vader In wie
het mysterie van lijden en dood een antwoord
krijat.

Slechts wanneer wij ons In wvolle vertrouwen
naar de werrezen Christus wenden, kunnen we
bidden : = Heer dank om die goede Rene. Geef
hem nu de rust in uw Rijk van esuwige liefde ».
Omdat wi] geloven in de wverrijzenia en het
eeuwig leven gedenken wi| het heemgaan naar
het vaderhuis en bidden woor Fené.

Wij danken U wvoor de troost van een goed
woord of de warmte van een handdruk.
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